
Beste Daniëlle

We, en dat zijn het bestuur en de leden van MBCL, willen je letterlijk en figuurlijk in de bloemen
zetten.

Het is altijd pijnlijk iemand te zien vertrekken die als een icoon mag beschouwd worden.

Je ontslag als secretaresse sloeg in als een bom. Het bestuur had even de tijd nodig om te
bekomen van dit nieuws. En eerlijk gezegd iedereen voelde zich een beetje zoals een kieken
zonder kop.

Onze richtbaken had het licht uitgedaan.

We kunnen alleen maar superlatieven gebruiken voor het werk dat je decennia voor de club hebt
gepresteerd. Een gedreven secretaresse met 100% inzet die bergen kan verzetten en mensen
kan motiveren en activeren.

Een gedroomde werkkracht voor elke club. Een organisatrice puur sang met pareltjes van
mails. Soms een tikkeltje zwart-wit in je standpunten maar altijd eerlijk en correct. Vlekkeloos
kan niemand zijn werk doen maar dat van jou zat er toch kort bij.

Je was dag en nacht bereikbaar zowel voor de leden als voor de heren van de bond.

We hopen je terug te zien op onze clubavonden maar dat zal niet meer gebeuren met die zware
computer die ge altijd meesleurde. Dat beeld alleen : een penningmeester met een klein
geldkistje gevolgd door een tengere madam met een loodzware ballast.

Daniëlle niemand is onmisbaar in zijn job of zijn functie, maar bij jou komt het toch dicht in de
buurt.

We begrijpen je beslissing maar we hebben het er toch moeilijk mee en dat zal ook zo blijven.

Genoeg bewierookt nu tijd voor de drie kussen.

Vanwege alle sympathisanten en leden MBCL.


