Evaluatie Tongeren 2024

Vrijdag

Aankomst : iedereen meldt zich op tijd aan, behalve Jean en Jos.

Die hebben heel Tongeren afgereisd en alle straten gedaan, behalve De Schieveldstraat.
Als ge naar hun gesprek luistert in de auto dan hoort ge enkel :

Ik weet het niet meer Jos, ja Jean ik kan het zeker niet weten maar we zijn hier wel al vijf
keer gepasseerd.

Heel Tongeren rondgereden en dan uiteindelijk nog geen parking gevonden.

Dus mensen als ge een City trip plant neem dan Jos en Jean mee gegarandeerd ziet ge de
volledige stad tot in de kleinste uithoeken.

’s Avonds gekaart zonder veel problemen, wel een klein akkefietje tussen Trudie versus
Roger en Julien. Maar zoals iedereen weet zagen is om liefde vragen dus tussen die vier zit
het weer snor.

Een deel is Tongeren gaan bezoeken heel interessant en leerrijk maar dan komt het beste :
Eigenlijk zegt Martine wisten we alles al van verleden jaar. En wie was dan de gids denk je???
Jacqueline heeft een foto genomen van Jos op het moment dat hij de rekening van de
aankomstsdrink in zijn handen kreeg.

En ‘t is de moeite om die te bekijken!!!(zie foto’s)



Zaterdag
Commanderij Van Alde Biesen.

De Hollanders kenden het verhaal niet dus we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt
om de Hollanders lik op stuk te geven.

Hasselt viel gezien met ne geweldige gids mee, en dan is er toch nog altijd ene betweter die
atkomt met : ik weet nog iets. Ja Martine wij zoeken het niet in die kroezelige steegjes met
paarden op het dak. Daar moet ge als fatsoenlijke mens wegblijven.

Bij de bakker van Grootloon zagen wij een staaltje van emancipatie : de serveerster die zich
verontschuldigt omdat een man ons kwam bedienen;

Sorry zei ze. We hebben haar direct gerust gesteld en gezegd dat kennen we in onze groep
zijn er ook van die mannen.

Wat is het verschil tussen een lijnbus en een toeristenbus...

Een toeristenbus is altijd 10 minuten te vroeg en een lijnbus daarentegen...

Lucette was de hele dag ziek. Renate zei da’s goed dat het er al uit is.

Nee Renate de bedoeling hier was ne all-in en gene all uit.

Martine gaat naar de film ze heeft hem al drie keer gezien maar uiteindelijk heeft ze het einde
begrepen.

Nou ze was de enige Belgische tussen al die Nederlanders.

Ja we hadden niks beter over.

Zondag
Bezoek antiekmarkt

Als ik zie wat wij allemaal hebben weggegooid zegt Daniélle heb ik toch spijt. Ge moet geen
spijt hebben Daniélle ge kunt dat hier allemaal terug kopen.

De lunch : normaal blaast ge warm en koud dit keer was het koud en zout, maar vooral fout.
Bart had al spijt dat hij geen lunchpakket had genomen dat had tenminste inhoud gehad.

In de namiddag een geleide wandeling door Tongeren met maar vijf man.

Hij(wie is dat) heeft ons al genoeg wijsgemaakt zeiden die vijftien anderen. Wij aan

shoppen ’t is de dag van de klant .

Neen, neen ’t is de dag van houd uw bankkaart maar in de hand.

Ne normale mens koppelt zijn bezoek aan Tongeren met een bezoek aan de Basiliek. Guido
daarentegen gaat een brouwerij bezoeken. Allez Guido , awel zegt Guido Brouwerij en
Basiliek zijn alle twee met een B en daarbij ze brouwen daar bier van een abdij, dus dat blijft
Katholiek.



Maandag

Ne King.. Ik begrijp het niet zegt Trudie maar ’t is wel plezant. Ge zou er voor in uw broek
doen zegt Jacqueline.

De reis naar Luik verliep zonder enig incident. We hebben met de groep een foto genomen
nadat we met de trappen naar beneden zijn gekomen van de Montagne de Beuren.

Nadien zijn we nog aangeklampt door twee oude dames die zo content waren dat we naar de
Bartholomeus kerk waren gekomen.
Zelfs Bart kreeg al een vermindering al 65 +er.

Op café kwamen we ne echte Luikse tegen maar dan ook ne echte hij was zelfs van Pelt en hij
had natuurlijk direct contact met Trudie.

Bij aankomst in het station wilde Bart er nog ene gaan pakken maar verrassing .. daar was al
onmiddellijk controle van Martine.

Was de ambiance groot, teveel zelf, Theo is er ziek van geworden.



